
Slotlied 

 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

Welkom voor de komende vieringen 

 

Verzoeningsviering: dinsdag om 19u30 

 

Witte donderdag: donderdag om 19u30 

 

Goede Vrijdag: 

om 15u30:  

bidden bij de kruisweg van Jezus  

- voor wie wil nadien verwerkingsmoment  

- tot max 16u15 

- voor alle leeftijden  

 

om 19.30u: viering met kwintet 

 

Paaswake: zaterdag om 20u00 

met het koor Sint-Cecilia. 

Daarna drinken we een glas 

 

Pasen: zondag om 10u30 met het huisorkest. 

Daarna rapen we  paaseieren in de tuin  

Wijding van de palm 
God, zend Uw zegen uit over deze takjes  

en laat die zegen meekomen in onze huizen  

als we ze straks meenemen   ... 
                

Intredelied            
 

 
Maar zullen zij geloven en nemen zij Hem aan 
of zullen zij Hem doden en Gode wederstaan? 
Ik zie de koning komen die op een ezel rijdt, 
de palmen van de bomen  
zijn voor zijn voet gespreid. 
 
Welkom  
 
Openingsgebed 
God, onze Vader, 

met groot en klein zijn wij hier bijeen  

om Palmzondag te vieren. 

Wij danken U voor uw Zoon 

die op aarde is gekomen  

om te leven met en onder de mensen.  

Hij leerde ons wat goed is,  

Hij opende onze ogen en oren,  

Jij leerde ons spreken met respect, 

Hij deed ons inzien dat  

elke mens op aarde telt,  

wie hij ook is en waar hij ook woont. 

Wij danken U om de liefde die ons  

is aangereikt door Uw zoon Jezus  

die van elke mens heeft gehouden. 

Moge uw Zoon ons voorbeeld  

en onze kracht zijn. Amen. 

 

Kindvriendelijk moment 

      Vol(k) van Hoop 
Onvoorwaardelijk engagement                                               

  

Anders 
denken                  

en 
doen ! 

Palmzondag 
13 april 2025 

 

 



Inleiding op de lezingen 
In de liturgie van palmzondag horen we het passieverhaal  

van Jezus' blijde intocht tot de dood aan het kruis. 

Vandaag beluisteren we naar de rol van enkele figuren:  

Judas, Pilatus, Kajafas, Simon en Jezus zelf natuurlijk. 

We kunnen ons afvragen welke rol wij zouden gespeeld  
hebben in Jezus’ tijd … 

 

Judas 

Ze hadden een goede relatie, zou je zo zeggen. 

Jezus en Judas, vrienden? Wat heet vriendschap?    

 … 

Pilatus 

En dan Pilatus. 
Pilatus, de beheerder, de gevolmachtigde  
van de bezettende Romeinse macht.  
En bang, doodsbang was hij. 
… 
Streepje orgelmuziek 
 

Kajafas 

Kajafas, de hogepriester, de grote priester, die 

hoog boven priesters, levieten en het volk troont   

… 

Heer luister naar mij  … 
 
Simon Van Cyrene 

De Schrift laat ons weten dat een man  

van het veld kwam en dat hij gedwongen werd  

een deel van de kruislast te dragen. Meer niet.  

En toch: zijn naam leeft: Simon van Cyrene  … 

Streepje orgelmuziek 

 

Jezus 

En dan is er Jezus zelf natuurlijk, 

Hij ziet het allemaal aankomen. 

... 

Je moet een groot mens zijn  

om zelfs dan de wereld niet te vervloeken,  

om dan nog van liefde en geloof te getuigen,  

in die afschuwelijke uren van pijn en eenzaamheid, 

waarlijk: de Zoon van God. 

 

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;  

dan zullen wij gelukkig en blij worden en U 

dankbaar huldigen:  

door Christus, met Christus, in Christus,  

hier rond deze tafel en overal,  

nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen. 

 
Onze Vader 
 

Gebed om vrede 

Heer Jezus, in uw omgang met mensen  

stonden liefde en respect centraal. 

Gij vraagt ons hetzelfde te doen. 

Wees onze steun wanneer wij  

moeizaam proberen gestalte te geven  

aan vrede en eenheid, 

aan liefde en hartelijkheid. 

Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

En wensen wij elkaar die vrede van harte toe. 

 

Communie    
               

 
Slotgebed 

Jezus’ lijdensweg loopt door de geschiedenis: 

Nu nog worden onschuldige mensen opgepakt, 

verbannen en dood gemaakt. 

Een niets ontziende opmars van machtigen. 

God van bevrijding,  

U lijkt wel onbestaand in dit alles. En toch. 

Wij vertrouwen erop dat U  

platgeslagen verwachtingen nieuw leven geeft 

en mensen weer doet opstaan tegen alles in. 

In deze Goede Week vieren en belijden we 

dat ook Jezus niet vastgehouden is in de dood 

maar ons blijft voorgaan. 

Dat geeft ons kracht, elke dag opnieuw.  

Amen.  

Om in stilte te lezen 
 
Palmtakken vertellen het verhaal van mensen 
die de Gekruisigde binnenlaten in hun leven 
en zich verbinden tot een manier van leven 
die het geknakte riet niet breekt 
en de kwijnende vlaspit niet dooft, 
die opkomt voor het recht van de rechtelozen 
en tot zeventigmaal zevenmaal vergeeft. 
 
Palmtakken spreken van mensen 
die elke dag opnieuw tot elkander zeggen 
‘Ik ben er voor u’  
en zo Gods Naam doen. 
 
Palmtakken spreken van een manier van leven 
die de Gekruisigde weer doet leven. 
                                        (Carlos Desoete) 
 

Zo geraken we vol van hoop, 
zo wórden we volk van hoop. 



Laten wij nooit vergeten dat Hij  

de Mensenzoon is  – mens onder de mensen –  

die meer heeft geloofd in de mens,  

meer heeft gehoopt en bemind  

dan wij ooit kunnen. 
 

Laten wij nooit vergeten  

dat ons geloof, dwars door alle leed,  

dat onze hoop over de dood heen,  

dat onze liefde tegen alle machten in,  

ons doen gelijken op Hem  

die Gods gelijke genoemd mocht worden. 
 

Laten wij nooit vergeten  

dat ook Hij weerloos heeft moeten buigen  

voor het geweld en de macht. 

Laten wij nooit vergeten  

dat de machtigen Hem geslagen hebben  

tot de dood toe omdat Hij leerde  

dat Gij zijn vader zijt,  

dat wij gered worden door ons geloof in U,  

dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,  

dat uw liefde geen grenzen kent  

en dat vooral de armen en de kleinen  

door die boodschap blij kunnen worden. 
 

Laten wij nooit vergeten dat Hij  

op de vooravond van dat lijden en die dood  

in het breken van het brood  

en het rondreiken van de beker  

het teken heeft gesteld dat ons in zijn naam 

en zijn liefde samenbrengt. 
 

Want die avond   (…). 
 

Zijn dood gedenken wij,  
zijn opstanding belijden wij,  
zijn toekomst verwachten wij. 
 

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,  

omdat wij mensen willen worden zoals Hij,  

mensen die geloven in elkaar en vertrouwen op U,  

die hopen dat Gij uw belofte van een gelukkig  

leven zonder einde, waar zult maken aan  

ieder van ons en aan alle mensen  

van wie Gij houdt en van wie wij houden en  

van wie wij blijven houden, ook al zijn zij overleden. 
 

Wij willen het brood breken en  

wij zullen het eten,  

wij zullen de beker rond reiken en  

drinken in zijn naam  

om de herinnering aan hem levend  

te houden en om niet te vergeten  

dat Hij de armen, de treurenden,  

de zachtmoedigen, de hongerigen,  

de barmhartigen, de zuiveren,  

de vredelievenden, de vervolgden  

en al wie hulp nodig heeft,  

gelukkig heeft genoemd. 

Lied voorzang 

  

Die geen zonde heeft bedreven,  
uit wiens mond niet is gehoord  
enig onvertogen woord,  
maar de adem van het leven.  
 

samenzang 

Die wanneer Hij werd geslagen,  
zelfs zijn mond niet opendeed,  
die niet dreigde als Hij leed,  
maar het zwijgend heeft verdragen.  
 

Door wiens striemen gij genezen,  
door wiens dood gij levend zijt,  
levend in rechtvaardigheid,  
taal en teken van Gods wezen. 
 
Homilie 

Geloofsbelijdenis 

Een mens: verraden en vernederd,  

gehangen als een slaaf, vermoord.  

Jezus van Nazareth is niet de enige die roept 

"waarom heb Jij mij verlaten?" 
 

Midden in ons leven staat het kruis  

van ontrouw en haat, lijden en dood. 

Maar we geloven en willen hier  

luidop zeggen dat deze Jezus  

Uw Woord is geworden  

en nog levend is, als geen ander. 

Gehoorzaam was Hij tot de dood. 

Hij heeft het uitgehouden. 

Wij noemen Zijn naam met eerbied  

en bewondering en wij belijden:  

Hij is de Zoon van God. Amen. 
 

Voorbeden 

God, zie ons hier staan bij het kruis van  

uw Zoon Jezus. 

Wij bidden U: geef troost en bemoediging  

aan allen die een zwaar kruis te dragen hebben. 

Help ons het leed van onze naasten te verlichten 

en maak ons bereid mee te werken om oorzaken 

van  lijden weg te nemen. Laten wij bidden. 

Stiltemoment 



God, Uw Zoon kreeg een kroon van doornen  

om Hem te bespotten.  

Hij heeft Zijn macht nooit misbruikt. 

Laten wij bidden dat diegenen die nu een kroon 

dragen of de touwtjes in handen hebben, hun 

macht op een verstandige manier gebruiken.  

Laten wij bidden. 

Heer luister naar mij  … 
 

God, ook nu nog worden mensen  

gemarteld en gegeseld vanwege hun overtuiging. 

Geef iedereen die het nodig heeft  

de kracht om deze pijn te verdragen  

en om te blijven geloven in U  

en in het goede in mensen.  

Laten wij bidden. 

Stiltemoment 
 

God, we willen bidden voor de mensen  

uit onze geloofsgemeenschap  

die op een kruispunt van hun leven staan. 

Bidden we voor onze geloofsgemeenschap: 

dat we blij zijn met wie blij is  

en treuren met wie verdriet hebben. 

Wij bidden voor onze dopelingen  

voor hen die gaan trouwen, 

we denken aan onze zieken 

en bidden voor hen van wie we afscheid moesten 

nemen (…) 

In deze viering denken wij speciaal aan … 

Laten wij bidden. 

Heer luister naar mij  … 

 

Goede God, er is zoveel dat wij U willen vragen. 

Gij weet echter wat er in een mensenhart omgaat 

en in Uw onuitsprekelijke goedheid, 

geeft Gij ons al vóór wij gevraagd hebben. 

Dat wij in de Goede Week Uw mildheid ervaren,  

dat vragen wij U voor al onze dagen,  

door Christus onze Heer. Amen. 

 
Offerande  
 
Deze week gaat je bijdrage     

naar Broederlijk Delen. 

Dit kan ook via je bankapp.  

(geen payconiq) 

Het bedrag kan je zelf  

aanpassen.  

 

Gebed over de gaven 

  

 

 

 

Dankgebed 

De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren.  

Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer.  

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig.  

 

Met hart en ziel danken wij U, God,  

die door uw Geest onze geest voortdurend  

vernieuwt opdat wij de wereld  

mensvriendelijker zouden maken.  

Uw Geest stimuleert ons om te geloven in Jezus  

en Hem te belijden voor alle mensen als de Heer, 

als de hoop van de wereld.  

Daarom loven wij U met de woorden die  

uw Geest ons heeft ingegeven: 

 

Laten wij nooit vergeten, 

barmhartige Vader,  

dat onze verlosser Jezus 

Christus de Heer is,  

dat Hij mens is geworden, die Emmanuel,  

dat is: God-met-ons, genoemd wordt. 

 
Laten wij nooit vergeten  

dat Hij de wereld heeft gezien  

met onze ogen, dat Hij  

onze woorden gesproken heeft,  

dat Hij onze vreugde en onze nood  

heeft gekend, dat Hij het werk  

van een mens heeft verricht  

en dat Hij ons brood gegeten heeft. 

 

 

 


